
 
Schoolband  
We gaan met een groep leerlingen enkele muziekstukken 
oefenen. Als het mooi klinkt kunnen we zelfs een optreden 
geven. 
Je kunt je opgeven als je een muziekinstrument bespeelt en/of 
als je wilt zingen. Je hoeft niet al goed te zijn, maar we hebben 
geen tijd om het helemaal vanaf niets te leren. 
Voor de mensen met ritmegevoel kunnen we de boomwhacker bespelen. 
 
Kalligrafie 
Ben je dat geswipe op die I-pad wel eens zat… 
 
En heb je het met dat toetsenbord al 
helemaal gehad? 
 
Dat kan! Pak de pen weer op! 
 
En Schrijf je in voor kalligraferen 
bij Jan EN NICOLE!  
 
(Kalligrafie is schoonschrijven. Pennen 
worden geregeld) 
 
Wisselbeker bouwen 
Voor de komende sportdagen en andere activiteiten, heeft de 
school wisselbekers nodig. Het liefst flinke! En mooie! 
Jullie gaan die knutselen. We gaan er verschillende materialen 
voor gebruiken die je bij het pakmaken ook nog wel eens 
tegenkomt. 
 
 
Verborgen verleden 
Onderzoek oude voorwerpen (antiek) 
  
Heb je altijd al meer willen weten over een voorwerp en de 
waarde van een voorwerp? Neem dan zelf een voorwerp 
mee of maak foto’s van een voorwerp en breng deze mee. 
Heb je zelf geen voorwerp?  Dan zijn er verschillende 
voorwerpen aanwezig bij deze cursus, je kunt dus altijd 
meedoen. 



Nagelstyling 
  
Denk jij erover om na de BWS een opleiding tot 
schoonheidsspecialist te volgen? Of vind je het gewoon heel 
erg leuk om bezig te zijn met je nagels? Dan is KWT-
nagelstyling wat voor jou! In 5 weken leer je van een 
gediplomeerd nagelstylist hoe je een goede en vooral veilige 
manicure bij jezelf kan uitvoeren. Daarna gaan we oefenen met nail art en 
gellak bij elkaar aanbrengen. Voor houdbare gellak (les 4 en 5) is toestemming 
nodig van je ouder(s)/verzorger(s). Je zult de lak daarna zelf moeten 
verwijderen!! Wil je dat niet, dan kan je alsnog meedoen. Ik zorg voor een goed 
alternatief wat je daarna makkelijk kan verwijderen.  
  
Zorg ervoor dat je nagels schoon en vrij zijn van nagellak!  
 
Maak je eigen boek 
Tweeëndertig pagina’s …… Jouw eigen gedichten? Tekeningen? 
Zelfgeschreven verhaaltjes? 
De inhoud bepaal je zelf! En als de pagina’s gevuld zijn maak je er 
jouw eigen boekje van. 
Je naait zelf de pagina’s vast, je maakt een rug, een mooie omslag 
en tenslotte zet je het boekje in elkaar. 
Formaat:  A5 
Nodig:  Heel veel creativiteit, geduld, precisie en een portie 

doorzettingsvermogen 
 
 
Haken 
We gaan leren haken. Hiermee maken we een eigen poppetje; 
een amiguri. Deze kun je bijvoorbeeld als sleutelhanger 
gebruiken.  

 
  
Fitness 
Heb je altijd al meer willen weten over de sportfitness? 
Je eigen schema maken? Welke oefeningen gebruik je voor welke 
spieren? Hoeveel herhalingen doe je een oefening? Dit ga je allemaal 
leren in deze vijf weekse cursus. Het is een combinatie van praktijk en 
theorie. 



Koken 
We gaan met een groep leerlingen gerechtjes maken en 
bereiden. Je maakt de ene week een warm gerecht in de 
keuken en de andere week een koud gerecht in het lokaal 
ernaast. 
Je kunt je opgeven als het je leuk lijkt om te koken. Je hoeft 
niet al te goed te zijn, maar een beetje kennis van de keuken komt zeker van 
pas.  
 
 
 
 
Groen 

Tijdens deze KWT-middagen gaan we aan de 
slag met het planten van bloembollen en een 
boom in het Ignatia hofje. Wil je lekker buiten 
aan de slag en je handen uit de mouwen 
steken? Meld je dan aan! Samen maken we er 
een mooie kleurige hof van met planten, 
narcissen en tulpen die mooi bloeien in het 
voorjaar. Tot ziens bij KWT groen! 
 
   
 
 
Street basketball 3-3 

Als je de Olympische Spelen afgelopen jaar 
in Parijs een beetje hebt gevolgd, dan weet 
je dat Nederland bij deze nieuwe discipline 
de gouden medaille heeft gewonnen. 
Daardoor is deze sport opnieuw op de kaart 
gezet en lopen de basketbalverenigingen in 
Nederland vol met nieuwe leden. 
Streetbasketbal is een fantastische vorm van basketbal waarbij er 3-3 
wordt gespeeld op een half veld.  
Als je je opgeeft voor deze cursus dan ga ik je in 5 weken meenemen in 
deze vorm van basketbal. Er is ruimte voor maximaal 12 leerlingen. Zie ik 
je op het basketbalveld? 



 
Taalmeester 
Wil jij graag Latijn leren? Of Russisch? Of Spaans? Of 
Chinees? Dat gaat je in 5 weken lukken! In ieder 
geval de eerste zinnetjes ;) 
Met behulp van Duolingo gaan we proberen om de 
beginselen van deze taal onder de knie te krijgen. Na 
de cursus kun je dit zelfstandig uitbreiden tot zover 
je wil.  
 
 
HBO 
Hulp bij ongelukjes. Jij kan straks de mensen om je 
heen helpen als er een ongelukje gebeurt. 
Je gaat de beginselen van EHBO leren en dan 
voornamelijk de afdeling pleisters plakken en 
verbandje aanleggen. 
Ook gaan we met een reanimatie-pop alvast kijken 
hoe dat in z’n werk gaat. Misschien ga jij later wel 
een officiële EHBO-cursus volgen? 


